
Waar krijg je een medaille opgespeld? Elke dag in uniform? Bij de politie natuurlijk! 

Geen vrees, wanneer je de foto’s ziet. De cliënten en begeleiders van De Rusthuif zijn niet 

gearresteerd, maar enkel op bezoek geweest bij de politie van Arendonk. Het Team Media (Sarah, 

Klaas, Annelies, Liesse, Luc ,Giel en Inne) maakte hierover een mooi verslag geïllustreerd met mooie 

foto’s. Geniet even mee:  

“De Rusthuif kreeg een rondleiding bij de plaatselijke politie. Wij hebben allemaal materiaal mogen 

zien en ook mogen uittesten. Ook hebben wij een rondje gereden in de combi met zwaailampen en 

geluid op doorheen Arendonk. Wij mochten kogelvrije vesten aandoen en hebben in een cel mogen 

kijken, de verhoorkamer eens mogen bezien.  

Ook heeft de politie laten zien hoe ze iemand arresteren. In elk groepje was er wel 1 iemand van de 

begeleiding die dringend gearresteerd moest worden… Wat een toeval.  

We voelden ons pas helemaal echte politiemannen en – vrouwen wanneer we zelf een wapen 

mochten vasthouden (wel zonder kogels natuurlijk). Via deze weg willen wij een dikke merci zeggen 

voor een super warme ontvangst.  

Dankuwel aan de politie van Arendonk!”  


