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Fietsvakantie ’t Gaffeltje Hapert. 

Maandag 

Om 10uur deze ochtend zijn we klaar gaan staan.  

We reden naar het ’t gaffeltje met onze fietskaravaan. 

Karel, Jos en Gie op kop. 

De duofietsen en Christian achterop. 

De grens gepasseerd, Nederland binnengekomen. 

Het land van onze vakantiedromen. 

De dieren op de Hollandershoeve bekeken. 

Daarna lekker gegeten. 

Door Reusel, Het land van Thijs. 

Aan ’t gaffeltje aangekomen brak Mirjam meteen het ijs. 

Na de omgeving te hebben bekeken,  

was het hoog tijd om onze voetjes onder tafel te steken. 

 ‘s Avonds nog een quiz en wat spelletjes van Jos. 

Kurk schieten, muntjes gooien en golfen, iedereen ging er vollenbak op los. 

Iedereen voldaan! 

Toen zijn we braafjes slapen gegaan. 
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Dinsdag 

Sandwiches, pistolets, hard gekookte eitjes, hesp en kaas 

Het ontbijt was lekker en gaf voor iedereen soelaas. 

Dan in volle vaart richting Eindhoven. 

We konden ons geen tijdsverlies meer veroorloven. 

De kart in Eindhoven was ons eerstvolgende doel. 

De snelheid van de karts en de picknick, gaf ons een goed gevoel. 

Van daaruit verder naar de vliegtuigen gaan kijken. 

Ze vlogen zo laag over, dat we er bijna met onze handen naar konden reiken.  

Op de terugweg plotseling aandacht voor een kanon. 

Benny dacht dat den oorlog terug begon. 

We besloten om iets te gaan drinken. 

Christian en Willy hadden een speciaal biertje om mee te klinken. 

De rest dronk chocomelk, koffie of thee,  

en weg waren we er weer mee. 

 Nog snel even de batterijen opgeladen. 

Lieve dacht dat ze de meet niet zou halen. 

Soep, groenten, vlees, frietjes stonden ons op te wachten. 

Geen betere manier om de zadelpijn te verzachten. 

Dan volgde er op het einde van ons dagreisje,  

nog lekker wat fruit met een ijsje. 

Bij velen stond meneer de uil al paraat. 

Want na zo’n lange dag fietsen waren we allemaal uitgepraat. 

Snaveltjes dicht en oogjes toe. Morgen komt alles weer goe……. 
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Woensdag 

Derde dag van ons verlof en we vinden het nog allemaal even tof. 

Heerlijk ontbijt zoals alle dagen.  

Over het ontbijt in ’t Gaffeltje hebben we niet te klagen. 

Onze fiets bleef deze voormiddag even aan de kant,  

en zelfs dan bleef het plezant. 

Karel, Jos en Thijs daagden De Hei uit voor een quiz,  

maar het liep al snel voor hen mis. 

Ze verloren het partijtje.  

Voor ons was het zo simpel als het pellen van een eitje. 

Bij de laatste opdracht liep het even fout, maar voor betrokkene “spreken is zilver en zwijgen 

is goud”. 

’s Namiddags niet getreurd.  

We vergeten wat er is gebeurd. 

Per fiets naar het volgende gebeuren,  

want na een lekker ijsje gaat er niemand meer zeuren. 

Op het Gaffeltje terug aangekomen, 

wachtte ons een BBQ en die overtrof al onze dromen. 

Worstjes, kip, balletjes en spek, alles recht in onzen bek. 
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Donderdag 

Laatste dag is daar, en we zijn ermee klaar. Zon, wind of regen, niets kan ons deze vakantie  

nog afnemen. 

Nog de laatste keer op ons stalen ros. En nog een dikke merci aan Karel en Jos!  

Met hun 2 voorop, hadden wij geen zorgen aan onze kop en was onze vakantie geen flop. 

                                               

Dessel Hei, here we come! 

 

       


